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Bergeijk, september 2021              30e jaargang, nr. 2 

 

 

 

Van de voorzitter…. 

 
 

Beste motorvrienden en –vriendinnen, 

 

Het motorseizoen begint alweer aardig op z’n eind te lopen en zo ook 

de mooie dagen dat we met warm en droog weer kunnen motorrijden. 

Maar niet getreurd. Gelukkig vielen de coronaregels mee en konden 

we weer veilig onze kilometers maken.  

 

We hebben inmiddels al weer verschillende ritjes gereden; ritjes van 

de club zelf en ook bij andere clubs. En de ene rit met meer leden 

dan bij de andere rit. Sommige ritten hebben we helemaal niet 

gereden vanwege het slechte weer. Jammer dat een deel van het 

jaar de cafés nog gesloten waren. We hebben op menig grasveldje of 

bankje onze eigen gemaakte boterhammetjes genuttigd, omdat we 

nergens binnen konden voor iets te eten, laat staan gebruik maken 

van het toilet. 

 

Gelukkig was tijdens onze eigen Nazomeravondrit de Gouden Leeuw 

weer geopend en hadden we mooi weer. Deze was dan ook zeker niet 

slecht bezocht. Het gros van de deelnemers meldden zich ook dit 

keer vooraf online aan.  Hopelijk dat voor de ritten die nog volgen 

het weer ook weer meezit.  
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Via deze weg wil ik ook nog even onze zieke leden van harte 

beterschap wensen. Ger Legeland is al bijna een jaar uit de running 

omdat hij nog  steeds niet hersteld is van een coronabesmetting en 

Jo Kolen had een abonnement bij het ziekenhuis als gevolg van een 

ontsteking in zijn rug. Hopelijk zijn ze beiden weer snel hersteld 

zodat ze weer met ons mee kunnen rijden.  

 

We hopen dit motorseizoen verder goed af te sluiten met nog een 

aantal ritten op de kalender, de jaarvergadering en als afsluiting de 

feestavond. Hopelijk tot dan! 

 

Met vriendelijke groeten,  

Piet Bierens 
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VOORLOPIGE TOERKALENDER 2021 
Wijzigingen onder voorbehoud  

 

Zo 19 sept Mosselfeest  13.00 u Gouden Leeuw 

Zo 26 sept  Open rit Moustache  9.00 u Tierelier (’t Loo) 

Zo 3 okt Herfstrit Grathem  9.00 u Kiosk 

Zo 10 okt Smokkelroute Reusel  9.00 u Kiosk 

Zo 24 okt Laatste eigen rit 10.00 u A.v.d. Moosdijk 

Vr 27 okt Jaarvergadering 20.30 u Gouden Leeuw 

Za 27 nov Feestavond 20.30 u Gouden Leeuw 

 

Afhankelijk van de coronamaatregelen kunnen op het laatste moment 

wijzigingen plaatsvinden. We houden jullie tijdig op de hoogte via de 

mail en WhatsApp. Zit je nog niet in de WhatsApp-groep van MTC 

Bergeijk? Meld je dan  aan bij Maria via 06-53304125.  
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 EIGEN RIT  

6-6-2021 
 

Deze keer kwamen we om 10 uur bijeen bij de kiosk op de markt in 

Bergeijk. Onze leden uit Eindhoven (Louis en Carolien) kwamen na ons 

(Ely en Piet) aan. Na lekker even bijgebabbeld te hebben kwamen ook 

Jolanda en Ron aangereden. Het was 10 uur en nog geen Jo Koolen en 

die is er meestal als eerste. Maar Jo was niet fit en ging niet mee, 

daar hadden we al contact over gehad via de app. Antoon Kox kwam 

als laatste 

aangehuppeld.  

 

Nadat we nog even 

alles doorgenomen 

hadden, vertrokken 

we richting het 

zuiden van Limburg.  

Via allerlei 

bochtige weggetjes kwamen we bij het veer van  Kessel-Beesel. Daar 

moesten we even wachten tot we erop konden rijden. We vroegen wel 

even aan de veerman om rustig aan te varen, zodat er geen ene 

zeeziek kon worden. 

   

Toen we weer aan land waren zijn we verder gereden door een grijs 

Limburg.  Tot Boukoul, waar we bij Café Soranus een lekker bakkie 

koffie hebben genomen en meteen een sanitaire stop hebben 

gemaakt.  Daarna zijn we weer verder gereden het grijze 

heuvelachtig Limburg in, we konden nog geen zonnetje waarnemen.   
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Bij Heilder zijn we even de grens met Duitsland overgestoken en bij 

Schinveld weer Limburg in.   

 

Op de parking op de top van de 

Hulserberg, in Simpelveld, 

konden we het mooie grijze 

landschap bekijken en hebben 

daar onze zelf gemaakte 

lunchpakketje genuttigd.  Ook 

hebben de mannen een grote boom 

bewaterd en na alles opgegeten en 

weer opgeruimd te hebben zijn we 

verder gehobbeld.  

 

Na door Oud Valkenburg 

gereden te zijn, kwamen we 

in Valkenburg zelf, waar we 

op ons gemakkie doorheen 

reden. Vervolgens zijn we 

stilletjes afgezakt richting 

Born en daar de sluizen 

over van het Julianakanaal.  
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We reden naar Roosteren waar we de Maas overstaken naar Maaseik 

en toerden verder door België tot we bij Neeritter weer Holland in 

gingen. Daar een beetje rond Weert gereden en verder naar Budel. 

Daar moesten er 2 tanken, of ze moesten duwen.   

 

Dan door Hamont weer 

verder België ingereden 

tot we op de 

Luikersteenweg in de 

Kolonie bij de 

benzinepomp onze stalen 

rossen hebben 

afgetankt. We reden 

weer richting Holland, 

waar we bij de Barrier 

de grens over gingen en 

de eerst mogelijkheid 

links-af richting Bergeijk 

konden.   
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Daar zijn Louis en Carolien recht door gegaan richting Eindhoven.  Bij 

de rotonde Broekstraat – Hoek zijn Ron en Jolande ook afgedraaid 

richting hun huis, achter de molen van Bergeijk. Antoon en ik (Piet en 

Ely) zijn nog doorgereden tot bij de jumbo in Bergeijk en toen was 

de rit ten einde.   

 

Na Budel is het zonnetje wel nog doorgekomen en hebben we het 

laatste stukkie toch nog een zonnige rit gehad. Het was allemaal 

weer goed en naar ieders tevredenheid gegaan, en hopen weer op 

goed weer voor onze volgende rit. 

 

Met vriendelijke groeten,    

Piet Bierens, de voorrijder. 
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Zijn uw dakgoten aan vervanging toe? 

 
Bel, mail of kom langs bij  
Bax Koper- en Zinkspecialist B.V. 
 
- Dakgoten    - Randafwerking van uw vijver 
- Daken           - Bloembakken op maat gemaakt 
- Dakkapellen  - Gevelbekleding 
     - Ornamenten  
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KOPERTEUTENRIT 
20-06-2021 

 

Dit keer kwamen 

Jo, Jolanda, Ron, 

Ely en Piet bij 

elkaar bij de kiosk 

in Bergeijk van 

waaruit we 

gezamenlijk naar de 

startplaats in 

Dommelen reden.  

 

We waren te gast bij motorclub De Kempengalm. Hun clubhuis is bij 

Café Zaal De Dommelstroom. Daar aangekomen parkeerden we onze 

stalen rossen voor de kerk aldaar en meldden we ons bij de 

organisatie. Iedere deelnemer kreeg een gratis bakkie koffie. 

Terwijl we dat lekker op ons gemakkie opdronken vroeg een rijder 

die vaker bij onze club mee rijdt, Bernard uit Riethoven, of hij met 

ons mee kon rijden. Na diepgaand beraad onder de aanwezige leden, 

stemden we daarmee in.  

 

Tegen kwart voor 10 begonnen we aan onze rit. Lekker over de weg 

richting Eersel, daar de A67 overgestoken en via Vessem naar 

Oirschot. Dan overal binnendoor tot voor Boxtel. Daar de rijksweg 

Den Bosch – Tilburg over gestoken  en dan rond de Drunense duinen 

gereden, waar het vrij rustig was met wandelaars en fietsers. 

Misschien dat we nog wat vroeg waren, maar dat maakte het er 

zeker niet minder om.   
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Bij Drunen reden we de A59 

over en bij Wijk en Aalburg, 

bij de rotonde met 

benzinepomp was het tijd 

voor een eerste pitstop. ff 

de benen strekken en lekker 

een slokkie drinken en een 

babbeltje. Jammer genoeg 

een onbemande pomp, dus 

geen plaspauze voor de dames.  

 

We vervolgden onze weg tot Sleeuwijk en daar de A27 onderdoor en 

langs de Boven Merwede. Dan 

langs Werkendam en daar de 

polders in, een lekker rondje 

over de dijken.   

 

Bij Hank was er dan eindelijk 

de mogelijkheid voor een 

sanitaire stop, waar we bij 

(H)eerlijk eten & drinken 

meteen wat dronken.  

 

We reden verder en gingen 

bij Hank even de snelweg A27 

op en net over de brug er 

weer af. Vervolgens lekker 

binnendoor via Waspik naar 

De Moer, waar we ons eigen 
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gemaakte lunchpakketje verorberde op een bankje bij golfpark De 

Loonsche Duynen.   

 

We vervolgden de route achter Tilburg om naar Oisterwijk, waar we 

ff moesten wachten bij de ophaalbrug in Haghorst omdat er een paar 

roeibootjes door moesten. We reden door tot bij Duizel waar we in 

de morgen ook al voorbij gekomen waren. Bij de rotonde, waar je 

rechts naar Eersel en links naar Schadewijk gaat, verliet Bernard 

ons om richting Riethoven te rijden. Wij reden een rotonde verder 

naar Bergeijk, waar we bij de kiosk afscheid namen van elkaar en 

iedereen weer naar zijn/haar eigen huis ging.  

 

Het was een zeer mooie rit, met lekker weer.  

Groetjes en tot een volgende keer. Piet 
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ROB VAN WOERKUM Burg. Magneestr. 24-26 
www.vanwoerkummode.nl Bergeijk, tel: 0497-571926 

 
GEENEN SCHOENMODE Burg. Magneestr. 38 
www.geenenschoenen.nl Bergeijk, tel: 0497-571234 

 
ROIJMANS BRONZEN SCULPTUREN Reusel 

www.roijmansbronzensculpturen.nl  tel: 06-27433732 

 
DARIS WONEN & SLAPEN Burg. Magneestr. 56-60 

Voor uw complete woninginrichting Bergeijk, tel: 0497-571334 

 
TILBURGS TUINEN  Bergeijk, tel: 06-52616715 

Voor ontwerp, aanleg en onderhoud van uw tuin  www.tilburgstuinen.nl   

 
MITRA SLIJTERIJ Hof 41a, Bergeijk 

Gerard en Marion Schellens tel: 0497-550501 

 
BIKE TOTAAL DE SMED Hof 36a, Bergeijk  

www.desmedbergeijk.nl 0497-571230 

 
BTV TOTAALTECHNIEK  www.btvtotaaltechniek.nl 

Beveiliging, Telecommunicatie en Elektrotechniek  0497-360000  
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MULTIFIX Bokkerijder 24, Bergeijk 

Partner in parts  www.multifix.nl, tel: 0497-552929  

  
LEMMENS INTERIEURS Schalksakker2, Bergeijk 

Maatwerk in interieurprojecten  tel: 0497-540384 

  
BERGMANS JEANSHOUSE Eykereind 54, Bergeijk 

www.bergmansjeanshouse.nl tel: 0497-571272 

  
BOUWGROEP GEBR. TOONDERS Loo 67 

Bergeijk tel: 0497-572926 

   
AUTOBEDRIJF KUYLAARS Geestenberg 7, Bergeijk 

www.autobedrijfkuylaars.nl tel: 0497-572771 

 
EDDIES HOTEL-RESTAURANT Hof 126-128 

www.eddies-hr.nl Bergeijk, 0497-575501 

 
 AUTOSERVICE PAUL DE WIT Loo 46, Bergeijk 

www,autoservicedewit.nl  tel: 0497-572141, 06-50263578 

  
ARNO’S BANDENSERVICE  Eykereind 72, Bergeijk 

Banden en sportvelgen www.arnosbanden.nl, tel: 06-25301246 
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NAZOMERAVONDRIT 
Vrijdag 27-08-2021 

Het was weer zo ver, ons jaarlijks terugkerend Nazomeravondritje. 

Met toch steeds voorbij drijvende zwarte wolken en een bewolkte 

lucht hielden we de moed erin.  

 

Omdat onze vaste voorrijder Ger nog steeds niet hersteld is van de 

corona, ben ik (Piet) in motorpak en met motor vertrokken naar de 

Gouden Leeuw, om daar als voorrijder te fungeren voor leden van 

onze club en wie er eventueel 

wilde mee rijden. Bij de Gouden 

Leeuw aangekomen zat Maria 

daar al achter haar tafel om de 

mensen die de rit nog niet 

hadden ontvangen via de 

voorinschrijving, alsnog te 

voorzien van een route op hun 

navigatiesysteem. Daar hoorden 

we van Maria ook het ziekenhuisverhaal van Jo, wat ook niet mis was.  

 

Na het ophangen van de clubvlaggen, installeren van de inschrijftafel 

en een lekker bakkie koffie waren we er helemaal klaar voor en 

konden de eerste rijders komen. We waren maar met 3 leden van het 

bestuur aanwezig, Mark was nog niet klaar met werken (had ie ook 

maar een vak moeten leren) en Antoon was nog niet terug van zijn 

vakantie. Mark was er tegen 18.30 u, zodat hij mij, Piet, mooi kon 

aflossen. Ondertussen was ons lid, Ron Peeters al weg met een deel 

van hun vriendengroep. In totaal hadden we meer dan 40 deelnemers. 
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Het gros van de aanmelders heeft de rit ook op deze vrijdagavond 

gereden.   

 

Na het begroeten van de aangekomen rijders en ff met sommigen 

een praatje gemaakt te 

hebben was het zo 19.00 uur. 

Tijd om als voorrijder te 

vertrekken. Ik voorop (zei de 

gek) met 5 motorrijders 

volgend: onze trouwe 

deelnemer Huub, oud 

(bestuurs)lid van MTC Huib 

en 3 motorrijders van de Free Bikers uit Antwerpen. Net nadat we 

vertrokken voor ons toerke hebben we ff wat regen gehad maar 

verder was het lekker weer om te rijden. Die jongens uit Antwerpen 

hadden al een flinke regenbui te verduren gehad op de weg van 

Antwerpen naar Bergeijk. Onderweg zagen we wel verschillende 

rijders aan de koffie zitten op een of ander terras en was op 

plekken goed te zien dat er een stevige bui regen was gevallen.  

 

Na goed 2 uurtjes waren we weer terug op onze thuisbasis. Daar 

hebben we onder het genot van een lekker drankje van Pascal en 

consorten nog een tijdje na zitten praten over van alles en nog wat.  

 

Tegen 23.00 uur was het tijd om mijn stalen ros naar huis te 

brengen. Ik heb erg genoten van deze dag en hoop dat er zo nog 

meerdere mogen volgen.  

Groetjes Piet Bierens 
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MAISTOERTOCHT WINTELRÉ 

Zondag 29-08-2021 

 

Dit was een van die dagen dat er weinig leden van de club zin hadden 

om mee te rijden. Ik had eerst ook niet veel zin en wilde eigenlijk 

alleen de rit ophalen en deze maar op een andere dag met mooier 

weer te gaan rijden. Maar toen ik daar eenmaal was, kreeg ik er 

eigenlijk toch wel zin in.  

 

Na me gemeld te hebben, de rit op de TomTom gezet en een bakkie 

koffie, ben ik toch gaan rijden. Lekker in mijn eentje. Het was toen 

nog lekker droog. 

Slingerend binnendoor via 

Best naar Sint Oedenrode. 

Voorbij Heeswijk-Dinther 

begon het stilletjes te 

regenen. Ik reed door naar 

Rosmalen en vervolgens 

met het veerbootje Alem-

Maren Kessel, dat helemaal 

vol stond met motoren en 2 

fietsers. Ik reed verder Zaltbommel door, beetje over de dijken en 

dan weer met pontje Bernseveer mee.  

 

In Nieuwkuijk was er een stop bij Chrome Burner waar we koffie 

kregen en broodjes en hamburgers konden kopen. Daar had ik nog 

even contact met Marc de Kort van Chrome Burner, waar ik al eerder 

contact mee had gehad over mogelijke samenwerking met onze club. 

Mooi om even gezellig met hem een praatje te kunnen maken.   
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Na deze pauze ben ik weer verder gereden. Via Elshout, Doeveren, 

zo langs het water naar Kaatsheuvel, de Moer, Loon op Zand, 

Oisterwijk, Haghorst en achter Vessem door terug naar Wintelré.  

 

Daar heb ik me nog ff afgemeld, nog 

een bakkie koffie gedronken en nog 

even met de secretaris van MV 

Wintelré zitten praten.  

 

Er waren rond de 200 aanmeldingen, 

wat heel veel is met zo’n druilerige 

dag. En toen ben ik maar heel snel 

naar huis gegaan, beetje opwarmen, 

want het was stiekem toch frisjes 

met die regen.  

 

MV Wintelré, bedankt voor de mooie rit en tot weer eens. 

 

Groetjes Piet Bierens    
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TILBURG TOERRIT                         
12-09-2021 

 

Om 9 uur stond ik (Piet) samen met Arie en Riek bij de kiosk. We 

wachtten nog ff op Jolanda en Ron. Ik probeerde mijn spiegel nog 

even goed te zetten, maar die schoot ineens los. Omdat ik geen 

sleutel bij me had moest ik dus snel even terug naar huis om de 

spiegel weer vast te 

zetten. Ondertussen 

reden Jolanda, Ron, Arie 

en Riek alvast naar 

Hapert, waar Antoon 

woont. Daar werden we 

verwelkomd met een 

lekker bakkie koffie en 

een stroopwafel. Tegen 10 uur zijn we vertrokken. Maria, de vro uw 

van Antoon zwaaide ons uit en maakte nog wat actiefoto’s.   

 

In Tilburg aangekomen moesten enkelen zich nog inschrijven en de 

gps inladen. Tegen 11 uur vertrokken we richting Oisterwijk / Boxtel. 

Via een stukje over de A2 en A279 reden we naar Berlicum. Het 

pontje Oijen-Alphen bracht ons 

over de Maas. Bij Brasserie ’t 

Anker trakteerde Arie ons op 

een lekker bakkie koffie en voor 

wie wilde een stuk taart.  

 

We gingen weer verder en reden 

bij Beneden-Leeuwen, dit keer via de brug, de Waal over.  
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De route voerde ons over mooie dijkweggetjes langs de Waal naar 

Nijmegen. Daar gingen we over de Waalbrug Nijmegen in en weer via 

de dijkjes langs de Waal naar Ooij. Dan via Beek naar Berg en Dal, 

waar we bij benzinepomp Manus ons 

lunchpakketje hebben genuttigd.  

 

Via de mooie Zevenheuvelenweg kwamen 

we Groesbeek binnen gevallen en reden 

door tot we weer bij een pontje 

kwamen, dit keer Middelaar-Cuijk. Daar stond ik lekker vooraan op 

het bootje met de neus tegen de slagboom. Omdat het scankastje 

niet goed werkte mochten we gratis mee varen. Was anders ook een 

rib uit ons lijf geweest als we hadden moeten betalen.  

 

We vervolgden de route achter Mill en Uden door, via Veghel naar 

Nijnsel. Daar maakten we een sanitaire stop omdat Jolanda de 

hobbelweggetjes steeds minder fijn vond rijden.  

 

Van daaruit namen Arie en Riek via de snelweg de snelste weg naar 

huis. Antoon, Jolanda, Ron en ik vervolgden de rit tot Best, waar we 

ook de rit afbraken en via het vliegveld naar Eersel zijn gereden. 

Daar had ook Antoon genoeg van ons en draaide de snelweg op 

richting Hapert. Met z’n drietjes reden we verder naar Bergeijk. Op 

het Eykereind haakte ook ik af en zijn Ron en Jolanda nog een 

stukkie doorgereden naar hun huis. 

 

Alles bij elkaar was het een hele mooie rit.  

Met vriendelijke groet  

Piet Bierens 
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AFSCHEID 
 

Helaas heeft weer een lid haar  

lidmaatschap bij MTC Bergeijk 

beëindigd: 

 

ElY DE MEULDER 
 

Wij wensen Ely heel veel geluk in de 

toekomst. 
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LEVENSLOOP MTC BERGEIJK    

(DEEL 1)     

 

Nieuwe rubriek:  

Het clubblad bestaat al vanaf het begin van  

het bestaan van MTC. Piet Bierens is in dit 

archief gedoken en heeft hier een verslag  

van gemaakt. In elk clubblad lees je weer een nieuw stukje 

geschiedenis van MTC Bergeijk.  

 

Levensloop MTC Bergeijk   (Deel 1) 

 

MTC Bergeijk is opgericht op 3 januari 1991 

door 5 personen: Wim Jansen, Peter van den Broek,  

Gerrit Smets, Hans van Hal en Wil van Beers.   

Clublokaal was “De Vier Linden” aan het Eykereind 

29 te Bergeijk.  

 

Wim Jansen was de voorzitter, Secretaris was Gerrit 

Smets, de penningmeester was Peter van den Broek, 

de bestuursleden waren Wil van Beers en Hans van 

Hal. Ook toen kende de club al de Vliegende 

Journaliste: Angeline Lavrijsen. Voor een kleine 

bijdragen van £ 2.50, dat waren nog guldens in die 

tijd, kon je adverteren wat je kwijt wilde. Ook 

kende MTC toen al een feestavond, die werd gehouden 

op zaterdag 10 okt 1992. Helaas is er niks te vinden 

over de gang van zaken hoe die toen verlopen is.  

 

De eerste ledenvergadering was op 15 nov 1991. Bij 

aanvang van de vergadering waren 15 leden aanwezig, 

(niet veel meer dan nu). Arie van de Moosdijk was 

toen ook al van de partij. De club telde toen 41 
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leden, waaronder 7 donateurs. Voordat Wim was 

uitgepraat waren er nog 10 leden binnengekomen bij 

de 15 die er al waren. Op het einde van de avond 

waren er 49 leden binnen, bij 50 leden zou een 

ledenstop komen.  

 

Berrie (de toenmalige uitbater van de ”De Vier 

Linden”) moest iets aan de te kleine zaal doen. Van 

de adverteerders van toen zijn er vandaag de dag nog 

een stuk of 7/8 over, die nog steeds in het clubblad 

adverteren, waarvoor dank.  

 

Het bekende Pinksterweekend is vond ook meteen in 

het eerste jaar al plaats:  op 6-7-8 juni 1992, met 

een groep van 29 personen. En er zijn nog vele 

Pinksterweekenden gevolgd tot 2017 toen we het 

laatste Pinksterweekend hadden en we daarna helaas 

gestopt zijn vanwege te weinig animo.  

 

Toen het clubblad een jaar later, juni 1993 uitkwam 

had MTC Bergeijk toch al 67 leden. Ook Jo Koolen was 

toen al lid, net als Louis en Carolien van 

Akkerveken.  

 

Vanaf dat moment werd ook gestart met de 

toerkompetitie. De winnaar kreeg op de jaarlijkse 

feestavond zijn/haar prijs uitgereikt en werd 

TOERKAMPIOEN 1993. Een felbegeerde titel, waarvoor 

kandidaat-kampioenen zelfs verjaardagen lieten 

schieten om maar geen punten te hoeven missen.  

 

Als ik zo door de clubbladen blader dan zie ik ook 

dat in 1993 al de ritten werden gereden bij MC 

Grathem en de Smokkelrit in Reusel. Ritten die we 

nu nog steeds rijden. In de zomer werden toen ook 

woensdagavondritten gereden, waarbij er zo te lezen 
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verschillende motoren van de partij waren. Ook heeft 

MTC Bergeijk op 25 juli 1993 meegedaan aan de ”Doe 

Een Wens Stichting”. Daar reden 25 motoren en 15 

duopassagiers mee voor een wens van de 9 jarige Rik, 

Rik leed aan een levensbedreigende spierziekte.  

 

In 1993 is ook begonnen met ons nog steeds bekende 

Bergeijks Lenteritje, en wel op 9 mei 1993. Hier 

waren een aantal mensen bij die het leuk vonden om 

bij elkaar te komen kwamen om over allerlei dingen 

te kunnen praten. Daarmee was ook de clubavond 

geboren. Dit zal hoofdzakelijk wel te doen zijn 

geweest voor die lekkere pinten van Berrie. 

 

In het eerste clubblad van jan. 1994 is te lezen dat 

MTC Bergeijk een nieuw clubhuis heeft: ”De Gouden 

Leeuw”, waar we nog steeds naar volle tevredenheid 

terecht kunnen.  

 

In 1994 hebben er wat wijzigingen plaats gevonden 

in het bestuur. Intussen zijn Jolanda Luijten, Ronny 

Peeters en Mark van den Braak bij de club gekomen. 

Jolanda was toen al beschikbaar voor bestuurs-

doeleinden en werd gekozen tot penningmeester.  

 

Vanaf 1995 kregen de clubbladen een gekleurde kaft, 

dat was toch iets anders dan alles in het wit. 

 

Een leuke categorie in het clubblad was de “Wist U 

dat….”. Zo werd Ronny Peeters opgepiept als hij 

alleen met de motor ging rijden, at Nico de Lepper  

alleen maar sla, want als je wipt als een konijn je 

ook moet eten als een konijn en dat het volgens 

Louis van Akkerveken ’s morgens vriest in zijn bed.  

 

        ……….lees verder in het volgende clubblad 
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VERJAARDAGSKALENDER 

 

September  
 

13 Maria Kox 

14 Louis van Akkerveken 

 

 

 

 

     Oktober 

11 Piet Bierens 

14 Ron Peeters 

 

 

 

November  

26 Riek van Beek  

 

 

December 
 

 10 Ben van der Zwet 

  
 

 

 

 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd 
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INFORMATIEF 
 

 

Secretariaat:  MTC Bergeijk 

  Het Kaar 53 

  5571 RW Bergeijk 

  mtcbergeijk@chello.nl 

Regiobank   NL91 RBRB 09 17 70 34 64 

Inschrijving KvK nr.  40239914 

 

Website:  http://mtcbergeijk.jouwweb.nl 

 Webmaster:  Piet Bierens 

  

Het bestuur bestaat uit:              

  Voorzitter: Piet Bierens 06 - 13639516 

  Secretaris: Jolanda Luijten 0497 - 577135 

  Penningmeester: Maria Kolen 06 - 53304125 

  Bestuurslid: Mark van den Braak 0497 – 575212 

  Bestuurslid: Antoon Kox 0497 – 387675 
 

  

De toercommissie bestaat uit: 
 

   Maria Kolen  0497 - 571972 

   Arie van de Moosdijk 0497 - 572580 

 Ger Legeland 0497 - 381696 

 Geert Antonis 0497 – 386233 

 Piet Bierens  06 – 13639516  
 

 

De redactie van het clubblad bestaat uit: 

 Mark van den Braak 0497 – 575212 

 Margriet van de Moosdijk 0497 – 572580 

 Jolanda Luijten 0497 - 577135 
      mtcbergeijk@chello.nl 

mailto:mtcbergeijk@chello.nl
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