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Bergeijk, september 2023              32e jaargang, nr. 2 

 

 

VAN DE VOORZITTER…. 
 

 

 

Beste motorvrienden en –vriendinnen, 

 

In het begin van het jaar hadden we heel mooi weer. Maar in de  

vakantietijd was het een beetje hopeloos met alle regen en hagel op 

z’n tijd. We hebben al verschillende mooie ritjes gereden, maar die 

in Leende is een heuse waterpartij geworden. We zagen de 

trottoirbanden niet meer door de hevige regen en waren kletsnat 

voordat we konden schuilen. Maar dat mocht de pret niet drukken. 

 

Ook hebben we een aantal zieken binnen de club. We wensen Ger,  

Jan, Louis, Antoon en Wim van harte beterschap. Door alle zieken 

zijn er nog maar een paar rijders over om de ritten te rijden. 

Zeker toen de vakanties waren aangebroken. Zo waren we maar met 

z’n tweetjes bij de Peelroute van Grathem.  

 

De opkomst bij de nazomeravondrit viel niet tegen, naar gelang het 

slechte weer. Sommigen hadden een lange rit ondernomen om bij 

ons te komen rijden. En ook al hadden de meesten een nat pak bij 

terugkomst, spraken ze toch hun dank uit voor de mooie rit. Daar 

doen we het toch voor.  
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Gelukkig is september van start gegaan met recordtemperaturen. 

Misschien zelfs wel te warm om motor te rijden. We hebben nog 

een aantal mooie ritten en leuke activiteiten in het vooruitzicht, 

waarna we weer stilletjes naar het einde van het motorjaar toe 

gaan. We hopen op nog mooie nazomerdagen, om te rijden maar ook 

om zo van te genieten.   

 

We zien jullie graag allemaal weer bij de jaarvergadering en 

proosten graag samen tijdens de feestavond met elkaar op een 

hopelijk mooi motorseizoen.  

 

Met vriendelijke groet en tot een volgende, 

 

Piet Bierens  
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WELKOM   

 
We hebben weer twee nieuwe leden mogen verwelkomen bij de club: 

 

 

FRIEDUS MOLLEN     

&     

MARION THEUWS     
 

 

 

We wensen hen een hele leuke tijd bij MTC Bergeijk en heel veel 

veilige kilometers. 
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TOERKALENDER 2023 
Wijzigingen onder voorbehoud  

 

 

Zo 10 sept  Eigen rit  9.00 u Kiosk 

Zo 17 sept Mosselfeest   12.00 u  Gouden Leeuw 

Zo 1 okt  Herfstrit Grathem         9.00 u     Kiosk 

Zo 8 okt Smokkelroute Reusel  9.00 u Kiosk 

Vr 20 okt Jaarvergadering 20.00 u Gouden Leeuw 

Zo 22 okt Laatste eigen rit 10.00 u v.d. Moosdijk 

Za 25 nov Feestavond 20.30 u Gouden Leeuw 

 

Als er op het laatste moment wijzigingen zijn houden we jullie 

hiervan op de hoogte via WhatsApp. Zit je nog niet in de 

WhatsApp-groep van MTC Bergeijk? Meld je dan  aan bij Maria via 

06-53304125. 
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 ’t BERGEIJKS LENTERITJE 
 Zondag 23-4-2023 

 

Goedemorgen. Zoals het weer er nu uitziet op deze vroege 

zondagmorgen belooft het een mooi Lenteritje te worden.  Na een 

licht ontbijtje maak ik me gereed om met de motor naar ons 

clublokaal De Gouden Leeuw in Bergeijk te gaan en met mijn mede 

bestuursleden alles in gereedheid te brengen om de motorrijders 

te verwelkomen, die de rit zullen gaan rijden.  

 

Als ik aankom bij de Gouden Leeuw 

staan Maria, Jolanda en Mark al 

klaar om, zodra Pascal de deur 

open doet, als de wiedeweerga 

alles klaar te zetten. Ik pleeg een 

telefoontje met Pascal, waarna hij 

snel naar beneden komt. Met 

behulp van een grote trap hangen 

Mark en ik de vlaggen op. Terwijl 

we daar mee bezig zijn komen de eerste motoren al aanrijden. 

Ondertussen is ook Toon gearriveerd. Hij  

nestelt zich met zijn laptop achter een 

tafel om de TomTom-navigatiesystemen 

in te laden. Maria zit met haar laptop aan 

een ander tafeltje voor de Garmin-

navigatiesystemen. Mark waakt over de 

euro’s en Jolanda houdt alle  

inschrijvingen bij.  
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En ik zei de gek ben vliegende kiep en maak foto’s. Zo hebben alle 

bestuursleden hun eigen taak. 

We hebben al 37 aanmeldingen via de voorinschrijving. In totaal 

komen er nog 26 aanmeldingen bij. Deze keer zijn onze zuiderburen 

niet in grote getalen van de partij.  

 

Om half 11 vertrek ik als voorrijder, gevolgd door 2 rijders: Jo en 

Bernard. Vanwege het mooie weer gaat het voortreffelijk en 

vordert de rit gestaag. Het is weer een mooi 

ritje, via de Achelse kluis naar Maarheeze, 

achter Nederweert door naar Roggel en via 

een omleiding door Neer, naar het veer 

Kessel-Beesel. Bij Reuver steken we de A73 

over, rijden een stukkie langs de A73, 

steken deze weer over en volgen de A73 nog 

even tot voorbij Tegelen. Bij een abdij 

stoppen we. Daar is een restaurant 

‘Oelespot’ genaamd. We zijn zeker niet de enigste die hier stoppen 

en wat eten. 

 

Even later rijden we weer verder over de 

binnenweggetjes langs Venlo, Velden, Lomm 

en zakken zo verder af langs de Maas. Ter 

hoogte van Arcen is de weg redelijk nat, 

maar wij hebben geen drup en houden het 

droog.  

We toeren lekker verder langs de Maas tot 

aan het veer Bergen–Vierlingsbeek. Ook 

hierop is het redelijk rustig met verkeer.  
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We volgen onze route via Overloon, om Deurne heen, door het 

Ommelse Bos en rijden om Asten rijden heen.  

We steken het kanaal over en rijden via Someren lekker overal 

binnendoor naar Leende. Ondertussen begint de lucht te betrekken 

maar hebben nog niks ginne regen nie.  

 

Als we in 

Valkenswaard 

aankomen 

begint het te 

druppelen. De 

rit stuurt ons 

door  

Riethoven. Daar 

nemen we met 

een zwaai en 

getoeter afscheid van Bernard.  

 

Jo en ik rijden verder en besluiten bij de rotonde van de 

provinciale weg om zo rap mogelijk naar ons eindpunt te gaan en 

niet de nieuwe Diepveldenweg te nemen. We komen toch een beetje 

nat aan bij de Gouden Leeuw, waar ook al een aantal andere 

motoren staan.  

  

Een ding is zeker, we hadden een mooi Lenteritje en hopen op weer 

goed weer voor een volgende rit. 

 

Gegroet Piet 
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BBQ-RIT MTC D’N BLAOSPIJP LEENDE  
zondag 08-05-2023 

 

Na wat over en weer gebeld en geappt te hebben of we wel zouden 

gaan vanwege de wisselvallige weersvoorspellingen, zijn we toch om 

kwart over negen vertrokken naar Leende. We hadden de route al 

vooraf opgevraagd, dus we wisten al dat we vanuit Leende weer 

terug naar Bergeijk zouden rijden. Maar we moesten eerst naar 

Leende om de bonnen op te halen voor de broodjes onderweg bij de 

pauzepost. Daar kregen we ook een aandenken vanwege de 25e 

editie van de BBQ-rit. De keuze om wel of niet te gaan rijden 

konden we op deze manier nog even uitstellen. Als het zou gaan 

regenen konden we in Bergeijk alsnog afhaken.  

 

Na het nuttigen van het bakkie koffie vertrokken we met z’n 

viertjes vanuit Leende via allerlei slingerweggetjes weer richting 

Bergeijk. Omdat het nog steeds droog was, waagden we het erop. 

Via allerlei binnenweggetjes reden we door verschillende 

Kempendorpen via Diessen, Biest-Houtakker en Moergestel naar de 

pauzeplek in Oisterwijk. 

 

Daar werden we 

opgewacht door leden van 

de Leendse MTC D’n 

Blaospijp met koffie, per 

persoon 3 broodjes plus 

nog een sneetje brood 

met gebakken ei.  
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Als toetje was er voor de liefhebber ook nog snoep. We kwamen 

dus zeker niks te kort.  

 

We maakten een praatje met 

enkele leden van MTC d’n 

Blaospijp. Zij gaven aan dat ze 225 

aanmeldingen hadden voor de rit, 

waarvan  er 160 ook deelnamen aan 

de aansluitende BBQ. Wij hadden 

alleen ingeschreven voor de rit en 

er werd onderling al besloten om 

deze rit volgende jaar ook op onze 

kalender te plaatsen. Het was erg 

gezellig met zoveel motorrijders 

bij elkaar.  

 

Met een overvolle buik en strak in het pak, vertrokken we weer om 

het laatste gedeelte van de rit te rijden. We gingen weer terug 

richting Best, langs Boxtel, Gemonde, Sint Michielsgestel, de Zuid 

Willemsvaart over, via Middelrode naar Heeswijk Dinther. Daar 

hielden we nog een korte koffiestop bij café de Zwaan.  

 

We reden verder via Schijndel, Nijnsel, Breugel en Stad van 

Gerwen naar Nieuwendijk. Daar was het goede weer op, en begon 

het wat te regenen. We mochten niet klagen, want het regende al 

overal de hele dag, behalve net daar waar wij reden. De lucht was 

wel erg donker en net toen we door Gerwen richting Nuenen reden, 

kwam de regen ineens met bakken uit de hemel.  
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We reden tot onze kuiten door het water en de trottoirbanden 

langs de weg waren niet meer te zien. Pas na een minuut of tien was 

er een benzinepomp waar we konden tanken, maar vooral ook even 

konden schuilen. Jolanda had bijna een emmer water in haar 

motorlaarzen staan, die ze daar ff leeg goot. ’s Avonds had Nuenen 

het landelijke nieuws 

gehaald, omdat de mensen 

daar zelfs aan het kanoën 

waren onder het viaduct. 

We zaten dus blijkbaar in 

de hevigste hoosbui van 

het land. Nooit geweten 

dat een motor kon 

zwemmen. 

 

Toen het minder werd met de regen hebben we toch de rit nog 

voltooit en ons netjes afgemeld en de leden bedankt voor de leuke 

rit. We dronken nog snel een bakkie koffie en genoten van de 

lekkere geur van het bakken van de BBQ ingrediënten. In ons 

kletsnatte pak toerden we weer naar Bergeijk. Bij de rotonde 

namen we afscheid van elkaar en ging iedereen snel naar huis om 

onze zeiknatte kleren uit te kunnen trekken en rap onder de douche 

te kunnen.  

 

Maar alles bij elkaar hebben we genoten van de rit en is het zeker 

voor herhaling vatbaar om de BBQ-rit vaker mee te rijden. 

 

Gegroet van een zeiknatte voorzitter. 

  



13 
 

 



14 
 

EIGEN RIT  
21-05-2023 

 

Om 9 uur verzamelden we ons bij de kiosk in Bergeijk. Friedus wilde 

een keer meerijden om te kijken of onze club iets voor hem zou 

zijn. Hij stond al klaar met zijn schoonzoon als passagier toen ik 

aankwam. Effe later kwam Jo aangereden en zoals meestal was het 

wachten op Jolanda en niet goed wakker zijnde Ron. Ja, ja met het 

smoesje dat ze nog moesten tanken . 

 

Na ons allemaal voorgesteld te hebben aan de meerijders zijn we 

vertrokken, uit een nog heel rustig Bergeijk. Met een opwarmertje 

over de Diepveldenweg reden we via Casteren en Postel België in. In 

Geel (B) stopten we bij café Big Barrel voor een lekker bakkie 

koffie (daar knapte Ron van op).  

 

De route ging verder richting Diest, wat voor Friedus een heel 

bekend gebied bleek. Hij woonde daar tot voor kort nog en was nog 

niet zo lang geleden naar Lommel verhuisd. Vandaar dat hij ook op 

zoek was naar een 

nieuwe motorclub in de 

omgeving van Lommel.  

Maar dat wist ik bij het 

uitzetten van de route 

natuurlijk nog niet.  

 

In Sint-truiden was het 

tijd voor een lunch bij 

Café De Smis.  
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Omdat het er nogal druk was met wielrenners konden we alleen 

kiezen uit een tosti of een boulet (gehaktbal met mosterd). Maar 

dat was 

geen 

probleem 

want dat 

was allebei 

lekker.  

 

Na effe 

gezellig 

gekletst te 

hebben zijn we verder gereden, door allerlei voor ons onbekende 

Belgische straten en dorpen. Bij Genk werd het weer bekend 

terrein voor me, daar ben ik vaak geweest met de truck.  

 

We stopten nog even bij Lukoil Genk waar we ff onze benen 

gestrekt hebben en er een paar hebben getankt. Daar nodigde 

Friedus ons uit om nog even bij hem thuis op de koffie te komen.  

Zo reden we met de hele bubs naar Friedus, waar Marion, zijn 

vrouw, ons verwende met koffie, fris en lekkers. Daar hebben we 

gezellig nog wat nagepraat, en hen meteen overgehaald  

lid te worden van onze club.  

 

Het was al laat toen we België weer verlieten en via Center Parcs 

de Vossemeren naar Bergeijk reden. Het was weer een hele rit met 

lekker weer. Dit mag van mij zo vaker gebeuren.  

 

Groeten Piet 
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PELGRIMSRIT MTC MARIAHOUT 
29-05-2023 

 

Met z’n viertjes vertrokken we om 9 uur bij de kiosk om de 

Pelgrimsrit van Mariahout 

te rijden. Omdat we ons al 

aangemeld hadden en de rit 

al hadden ontvangen konden 

we de rit in de buurt al 

oppakken om al slingerend 

over de binnenweggetjes 

achter het vliegveld om 

naar Mariahout te rijden. 

  

Daar hebben we ons gemeld en ontvingen we ieder een 

koffiemuntje. Die hebben we rustig opgedronken (niet het muntje, 

maar de koffie die we daarvoor in de ruil hadden gekregen ) 

voordat we verder gingen met de rit. Deze ging via Lieshout, Aarle-

Rixtel, Merselo, om Venlo heen naar Horst.  

 

Daar had  

MTC 

Mariahout 

bij café de 

Beurs een 

koffiestop 

ingepland.  
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Omdat het inmiddels 12 uur was, was het voor ons ook tijd om wat 

te eten bij de koffie. 

Na wat soep  en een 

tosti, konden we er 

weer ff tegenaan.  

 

We passeerden 

Sevenum, Koningslust, 

Beringe, en Nederweert en reden om Weert heen langs het 

vliegveldje van Budel.  

 

Op de parking bij benzinepomp Van Horne namen we nog ff een 

korte pauze om ook de 

benen even te strekken 

en een sanitaire stop te 

maken. Via Hamont en de 

Achelse kluis (B) ging de 

route verder via Borkel 

en Schaft naar de 

Burgemeester Aartslaan-

Kromhurken in Bergeijk, waar we de Pelgrimsrit hadden opgepakt. 

Dat was dus echt in de buurt! 

 

We reden nog even met z’n allen naar de markt, waar we afscheid 

van elkaar genomen hebben met de woorden dat het een mooie rit 

was geweest. We hadden weer een hele mooie tweede Pinksterdag 

gehad. 

 

Groeten Piet  
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JALO PRINT J.F. Kennedylaan 21, Valkenswaard 
www.jaloprint.com tel: 040-2044474 

 
GEENEN SCHOENMODE Burg. Magneestr. 38 
www.geenenschoenen.nl Bergeijk, tel: 0497-571234 

 
ROIJMANS BRONZEN SCULPTUREN Reusel 

www.roijmansbronzensculpturen.nl  tel: 06-27433732 

 
WOONSTUDIO DARIS Burg. Magneestr. 56-60 

www.woonstudiodaris.nl Bergeijk, tel: 0497-571334 

 
TILBURGS TUINEN  Bergeijk, tel: 06-52616715 

Voor ontwerp, aanleg en onderhoud van uw tuin  www.tilburgstuinen.nl   

 
MITRA SLIJTERIJ  Hof 41a, Bergeijk 

Drankenspeciaalzaak Dennis Meijs tel: 0497-550501 

 
BIKE TOTAAL DE SMED  Hof 36a, Bergeijk  

www.desmedbergeijk.nl 0497-571230 

 
DES RETAIL TECHNIEK  www.desretailtechniek.nl 

Beveiliging, Telecommunicatie en Elektrotechniek  0497-360000 

 
BERGEIJK CENTRAAL  Eerselsedijk 1c, Bergeijk 
www.bergeijk-centraal.nl  0497-745660 



19 
 

MULTIFIX Bokkerijder 24, Bergeijk 

Partner in parts  www.multifix.nl, tel: 0497-552929 

  
LEMMENS INTERIEURS Schalksakker2, Bergeijk 

Maatwerk in interieurprojecten  tel: 0497-540384 

  
BERGMANS JEANSHOUSE Eykereind 54, Bergeijk 

www.bergmansjeanshouse.nl tel: 0497-571272 

  
GEBR. TOONDERS BEHEER Loo 67 

Bergeijk tel: 0497-572926 

   
AUTOBEDRIJF KUYLAARS Geestenberg 7, Bergeijk 

www.autobedrijfkuylaars.nl tel: 0497-572771 

 
EDDIES HOTEL-RESTAURANT Hof 126-128 

www.eddies-hr.nl Bergeijk, 0497-575501 

 
CAFETARIA-BROODJESZAAK DE BARRIER 

www.cafetaria-barrier.nl  Barrier 25, Bergeijk, 0497-820203 

  
ARNO’S BANDENSERVICE  Eykereind 72, Bergeijk 

Banden en sportvelgen www.arnosbanden.nl, tel: 06-25301246 

 
DE NEGENDE ZAELIGHEYT  Witrijtseweg 15, Bergeijk 

www.negendezaeligheyt.nl  tel: 0497-514698 
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38E KOPERTEUTENRIT 
11-06-2023 

 

Het zonnetje stond deze dag al vroeg hoog aan de hemel toen ik bij 

de kiosk aankwam. Daar stonden Jo, Bernard en Toon al ongeduldig 

te wachten. Nadat Jolanda en Ron waren gearriveerd, vertrokken 

we naar café de Dommelstroom in Dommelen waar we ons 

aanmeldden en daar de nodige formulieren ingevuld hebben. Met 

ons gekregen muntje zijn we snel een bakkie koffie gaan halen . 

Terwijl we dat opdronken 

kletsten we met wat 

andere motorrijders.  

 

Tegen 10 u vertrokken 

we. De grootste uitdaging 

was om eerst uit dat, 

door opengebroken 

wegen volledig op zijn kop staande Dommelen, zien te komen. We 

reden eerst weer richting Bergeijk, waar we net van tevoren 

afdraaiden richting Borkel en 

Schaft, de Achelse kluis en  

Budel. Via allerlei 

binnenweggetjes achter 

Maarheeze en Nederweert 

door kwamen we in Beringe 

waar we bij café ”De Nabber” 

vriendelijk werden onthaald 

en daar wat gedronken 

hebben. Aan de motoren te zien waren wij niet de enigen.  
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Na de pauze slingerden we door de Peel en was het na een tijdje 

alweer tijd voor een volgende stop in Beek en Donk bij Bakhuus De 

Beemd voor ons middagmaaltje. 

 

Daarna zijn we verder gereden door de dorpen van Meierijstad, via  

Liempde, Oirschot, Vessem en Veldhoven naar ons eindpunt Café De 

Dommelstroom in Dommelen. Daar hebben we nog lekker wat 

gedronken en bijgepraat. Met wat omweggetje probeerden we weer 

uit het overhoop liggende Dommelen te komen en namen we in 

Bergeijk weer afscheid van elkaar met de woorden ‘Tot een 

volgende!” 

 

Groetjes Piet 
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MOTORRIT EN BBQ                                                                                                                                            
Zondag 16 juli 2023 

 

Toen ik (Piet) aankwam bij de kiosk op de markt in Bergeijk, zaten 

Friedus en zijn vrouw Marion al op het bankje daar te wachten. Al 

snel kwamen ook Jo, en daarna Ron en Jolanda aangereden. Na even 

wat gekletst te hebben zijn we rond kwart na 10 vertrokken voor 

ons ritje. Eigenlijk waren we nog aan het wachten op Antoon, maar 

toen Jolanda de aanmeldingen terug zocht, bleek hij zich helemaal 

niet aangemeld te hebben voor de rit, maar alleen voor de BBQ. 

 

Omdat het Eijkereind nog was afgesloten reden we via de 

Hoekerbeemden naar Westerhoven, dan binnendoor via Riethoven, 

Steensel, Zandoerle, en Wintelre naar Oostelbeers. We hadden 

geen moeite om de weg te vinden, omdat ik de voorrijder was en 

zelf de rit had gemaakt. We staken het kanaal en de A58 over tot 

op de Spoordonkseweg. Deze hebben we een stukkie gevolgd 

richting Oirschot, dan de Gijzelaar op, gevolgd door de oude 

Grintweg en vervolgens de Mijlstraat tot aan Lennisheuvel. Daar 

reden we via de Kempseweg, De Roond, en Uilenbroek naar Esch. 

  

Bij Ons Café in Esch hielden we onze koffiepauze. We zaten zo 

lekker te babbelen dat we vergeten zijn foto’s te maken. Na een 

tweede bakkie en het noodzakelijke toiletbezoek zijn we weer 

verder gereden. 

 

Via diverse kleine weggetjes kwamen we in Haaren en reden we via 

Oisterwijk naar Moergestel, daar de A58 weer overgestoken en zo 

binnendoor het kanaal weer over bij Biest Houtakker en via  



24 
 

 

Diessen, Baarschot, Westelbeers, Netersel, Hulsel, Bladel en Dalem 

naar de Bokshei, waar we afscheid namen van Friedus en Marion die 

zo naar Lommel reden om andere kleren aan te doen en de motor 

naar huis te brengen. Op het Loo verliet ook Jo ons. Als laatste zijn 

ook Ron en Jolanda bij me vandaan gegaan, naar huis, waarna ik het 

laatste stukkie alleen moest rijden voordat ik thuis was. Ik heb me 

toen snel gedoucht en netjes aangekleed en weer snel op de fiets 

naar Ron en Jolanda gereden, waar we samen kwamen voor de BBQ. 

 

Zie hierna het verslag van Geert over de BBQ.  

 

Gegroet Piet  
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BBQ 
 

Helaas moest ik me afmelden voor de motorrit (met dank aan 

Quooker ). Gelukkig kon ik wel naar de BBQ. Ik kwam op tijd aan 

bij Jolanda en Ronny, omdat ik goed had doorgefietst vanuit Bladel 

naar Bergeijk. Mark was er al, ook Piet, Antoon en Maria en Friedus 

met zijn echtgenote. En natuurlijk Jolanda en Ronny zelf. Jo en 

Maria, Louis en Carolien, en Jan sloten even later aan. 

 

Het was een gezellig clubje bij elkaar, de koelkast was gelukkig 

goed gevuld, want van dat fietsen krijg je toch een dorst!!! Ook de 

BBQ was zeer uitgebreid, van alles was ruim voldoende aanwezig. 

 

Hoe later het werd, hoe sterker de verhalen, maar dat hoort er bij. 

 

Friedus had nog een gevecht met een hele grote wesp (hoornaar?).  

Friedus had verloren, en had een hele pijnlijke hand. hoe het met 

de wesp is afgelopen weet ik niet, maar op dat moment had de wesp 

in ieder geval wel gewonnen! Beterschap Friedus! 

 

Ronny heeft heel de tijd bij de BBQ gestaan (had geen hulp nodig) 

en Maria had nog voor hele lekkere pindasaus gezorgd, bedankt 

Maria! 

 

Bij deze wil ik de organisatie van de BBQ heel erg bedanken, 

perfect geregeld, hulde! 

Natuurlijk ook Jolanda en Ronny, voor het beschikbaar stellen van 

hun perfecte ruimte. 
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Aan het einde van de gezellige BBQ kreeg ik nog te horen dat ze op 

mij hadden gestemd, om een stukje te schrijven voor in het 

clubblad. Ik heb nog geprobeerd om Ronny zo ver te krijgen, maar 

hij bedankte vriendelijk voor deze eer.  

 

Maar ja, ten slotte had hij natuurlijk ook al ruim genoeg gedaan, 

dus heb ik de uitnodiging maar aangenomen. 

 

Met de hangbuik weer goed gevuld van al het eten en drinken, ben 

ik weer terug naar Blaal gefietst. Dat was een beetje tussen de 

druppels door, want het was een beetje gaan motregenen. Ik had 

nog even getwijfeld of ik mijn regenjas of vest aan zou doen, (deze 

had ik uit voorzorg mee genomen). Dat heb ik toch maar niet 

gedaan. Ik had ervoor gekozen om maar wat harder te fietsen, dan 

ben je tenslotte ook eerder thuis. En of je nou nat gaat worden van 

de regen of van het harde fietsen, nat worden doe je toch 

(jammer!). 

 

Groetjes Geert.
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41e PEELROUTE GRATHEM                                                                              
30-07-2023 

 

Dit keer was de opkomst wel echt bitter slecht: alleen Jo en ik. Om 

iets na 9 uur zijn we vertrokken vanaf de 

kiosk in Bergeijk naar Restaurant-Café-

zaal Geraats in Grathem.  Daar was er voor 

iedere deelnemer een lekkere uitsmijter 

met spek. Jo liet zich deze lekker smaken. 

Ik nam gewoon een bakkie koffie. 

 

Toen we rond kwart over 10 

aan de rit begonnen, hadden 

ze ongeveer 80 

aanmeldingen. 

 

Net voorbij Thorn werden we tegengehouden door wandelaars en 

andere motorrijders. Een motor had een spijker in zijn achterband 

zitten en 3 wandelaars hielden hun handen open om te laten zien 

wat voor spijkers er op de rijweg lagen. Was dat opzettelijk 

gebeurd?  

 

Na het eerste stukkie 

voorzichtig verder 

gereden te hebben, kon 

het gas er weer op. In 

Lozen zijn we ff gestopt 

om wat te drinken.  
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We moesten toch net ff schuilen voor de regen. Daarna reden we 

via de Peel en stopten we bij Hotel Eetcafé In d’Ouwe Peel in 

Helenaveen. 

Daar nam ik een koffie en Jo unne 

cacaomelk, met allebei een stuk 

abrikozenvlaai met slagroom. 

 

Bij Kessel-Eik hadden we nog ff een 

plaspauze bij Ca fé – Restaurant De 

Pleisterplaats en hebben we meteen wat 

gedronken en bijgebabbeld.  

 

De tijd was rijp voor het laatste stukje 

van de route naar de Markt in Grathem 

waar we begonnen waren. Na een 

drankje reden we weer binnendoor via 

Budel terug naar Bergeijk en hadden we toch weer een leuke dag 

gehad. 

 

Groetjes Piet 
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LEVENSLOOP MTC BERGEIJK    
 

Het clubblad bestaat al vanaf het begin van het  

bestaan van MTC. Piet Bierens en Mark van den Braak zijn in dit 

archief gedoken en hebben hier een verslag van gemaakt. In elk 

clubblad lees je weer een nieuw stukje geschiedenis van MTC Bergeijk.  

 

Levensloop MTC Bergeijk   (Deel 7) 

 

Tijdens het mosselfeest in 2003 had het bestuur een 

verrassing voor haar leden in petto. Toon Stokmans 

had zich verkleed als Helmonder (in trainingspak) en 

had ook nog een handdoek meegebracht. Dat voorspelde 

niet veel goeds want hij wist als één van de 

weinigen wat we gingen doen.  

 

Vol goede moed fietsten we richting de Venbergse 

molen. We gingen dus niet kanoën, maar kajakken. 

Toon vertelde dat ze voor kajaks hadden gekozen want 

die slaan nooit om. 

 

De kajaks werden ingedeeld. Drie personen in een 

kajak. Ook kregen we een tonnetje mee om spullen 

eventueel droog te houden.  

 

Dat kajaks niet kunnen omslaan bleek ook een 

fabeltje. Daar wisten Wim, Nel en Greet alles van. 

Hun boot was gekapseisd bij het vertrek na de 

tussenstop bij Café de Zwaan in Borkel. Ze waren 

zeiknat en barstten de rest van de tocht van de kou. 

Bij het inleveren van alle spullen vertelde iemand 

van het verhuurbedrijf dat je nooit met 3 personen 

in een kajak moest gaan zitten, maar Toon vond van 

wel. Een geweldige barbecue later op de avond maakte 

veel weer goed.  
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In 2003 had MTC 51 leden, waarvan bijna de helft al 

langer dan 9 jaar lid was. (de club bestond toen pas 

11 jaar). Ook vond er een bestuurswisseling plaats 

Mario van der Looy nam het penningmeesterschap over 

van Frank Hakkens en Frank bleef in het bestuur als 

bestuurslid. 

 

Op 30 april 2004 (Koninginnedag) was er na vele 

jaren weer een rit naar de Eifel gepland. Speciaal 

op een vrijdag want ook toen al waren in Duitsland 

sommige wegen in het weekend verboden voor motoren. 

Met een grote groep motorrijders werd koers gezet 

richting Heerlen. Daar werd er afgetankt en 

doorgereden richting de Eifel. De route bestond uit 

een 8-je rond de Rursee.  

 

Dat de Duitse politie weet dat er deze dag veel 

Nederlanders naar de Eifel zouden komen, bleek wel 

uit het feit dat de politie zich verdekt had 

opgesteld met zijn meetapparatuur. De eerste keer 

werd deze tijdig opgemerkt en de tweede keer dat we 

weer langs hen kwamen zwaaiden we naar hen. Begin 

avond waren we na 370 km rijden weer terug in 

Bergeijk. Dat we geluk hadden gehad met het weer is 

bijzonder. Bergeijk werd die avond getroffen door 

een wolkbreuk, waarbij de riolering het niet meer 

aankon en diverse straten en huizen onderliepen. 

 

Bij het Lenteritje in 2004 was het ook heel goed 

weer, dus werd er een grote opkomst verwacht. Dit 

bleek ook wel, want er waren in totaal 202 

inschrijvingen. De grootste club was MC Moustache en 

de verstkomende deelnemer kwam uit Hoorn.   

 

Het pinksterweekend in 2004 vond plaats in het 

plaatsje Buurse (Haaksbergen).  
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Na een zware rit op zaterdag van ca. 270 km werd er 

’s avonds de traditionele barbecue gehouden. Deze 

werd verzorgd door Huub en Pietje. De bardienst had 

het te druk met streepjes zetten Daarom werd 

besloten om de drank af te kopen voor € 5,- per 

persoon per avond.  

 

Het eten smaakte weer goed en een deel van de groep 

ging in oranje outfit uitbuiken voor de TV. Het 

Nederlands elftal moest een belangrijke wedstrijd 

spelen. Ellen kwam op het idee om op zondag de 

laatste avond daar, een bonte avond te organiseren. 

Per kamer moest iets, maakt niet uit wat, worden 

voorbereid. 

 

De bonte avond werd gestart met een modeshow: Ronny 

als bruid, Mario showde de positiemode en pietje de 

nachtkleding. Jolanda deed nog even een intermezzo 

als Frans Bauer. Daarna kwamen ze nog een keer terug 

in nachtkleding, waarbij Wim, Broer en Ome Jan ten 

dans gevraagd werden.  

 

Na een korte pauze schakelden we even naar een 

uitzending van Jambers. Jambers sprak met het 

extreme gezin van ‘Lieve’ en ‘de Sjef’, samen met 

hun zoon Louis de Rukker en zoon Julliet de 

paaldanser(es). De jury kon niet anders dan Jambers 

als grote winnaar aan te wijzen. Deze hilarische 

avond werd afgesloten met de nodige drank en hapjes.  

 

Op de terugweg viel de regen met bakken uit de 

hemel, waardoor via de snelweg terug gereden werd. 

Dit was voor nu weer genoeg lol en regen, tot de 

volgende keer maar weer!!.  

 

  ……….lees verder in het volgende clubblad 
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VERJAARDAGSKALENDER 

 

 

September   
 

13 Maria Kox 

14 Louis van Akkerveken 

 

  

 

 

 Oktober 

 11 Piet Bierens 

 14 Ron Peeters 

 

November  

26 Riek van Beek  

 

 

 

 December 
 

  - 
  

Allemaal van harte gefeliciteerd! 
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INFORMATIEF 
 

Secretariaat:  MTC Bergeijk 

  Het Kaar 53 

  5571 RW Bergeijk 

  mtcbergeijk@chello.nl 

Regiobank   NL91 RBRB 09 17 70 34 64 

Inschrijving KvK nr.  40239914 

 

Website:  http://mtcbergeijk.jouwweb.nl 

 Webmaster:  Piet Bierens 

  

Het bestuur bestaat uit:              

  Voorzitter: Piet Bierens 06 - 13639516 

  Secretaris: Jolanda Luijten 0497 - 577135 

  Penningmeester: Maria Kolen 06 - 53304125 

  Bestuurslid: Mark van den Braak 0497 – 575212 

  Bestuurslid: Antoon Kox 0497 – 387675 
 

  

De toercommissie bestaat uit: 
 

   Maria Kolen  06 - 53304125 

   Arie van de Moosdijk 0497 - 572580 

 Ger Legeland 0497 - 381696 

 Geert Antonis 0497 – 386233 

Piet Bierens  06 – 13639516  

 Antoon Kox  0497 – 387675 
 

 

De redactie van het clubblad bestaat uit: 

 Mark van den Braak 0497 – 575212 

 Margriet van de Moosdijk 0497 – 572580 

 Jolanda Luijten 0497 - 577135 
      mtcbergeijk@chello.nl 

mailto:mtcbergeijk@chello.nl
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