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Bergeijk, september 2022              31e jaargang, nr. 2 

 

 

Van de voorzitter…. 

 
 

Beste motor minnende lui, 

 

Het motor seizoen loopt met rasse schreden weer tegen het einde 

aan. Tot zover hebben we een mooi motorseizoen, met deelname aan 

diverse ritten, zowel eigen ritten als ritten bij bevriende clubs.  

Wat is het toch weer fijn, nu alles weer vrij is en we weer gezellig 

dicht bij elkaar kunnen zitten op het terras met dat lekkere bakkie 

drinken en iets hartigs erbij. En niet te vergeten, dat we weer 

overal naar binnen mogen voor die o zo nodige plaspauzes. 

 

Met onze BBQ rit was het weer buitengewoon goed en de opkomst 

was dat zeker. We waren met maar liefst 9 motoren. Ger was er 

ook weer bij, na lange tijd in de lappenmand gezeten te hebben. 

Alleen Mark, die zijn stalen paardje op blokken heeft staan en 

waarvan de benzine in poedervorm in de tank zit, was zowat de 

enige van het vaste groepje die niet meereed. Maar hij deed wel de 

voorbereidingen voor de BBQ na de rit, samen met Maria. Daarvoor 

onze hartelijke dank.  

 

Hopelijk worden de hoge temperaturen van deze zomer voortgezet 

(mag eventueel wel net iets minder) voor de ritten die nog moeten 

komen.  
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Ook hoop ik dat ons Nazomeravondritje voor de deelnemers een 

leuke rit is geweest en men voordelig inkopen heeft kunnen doen 

met de speciale kortingsactie bij motorkledingpoint tijdens  de 

tussenstop in Beek en Donk.  

 

Zo gaan we stilletjes weer de donkere dagen voor kerst tegemoet, 

maar hoop toch nog dat we met de club nog verschillende mooie 

ritjes mogen rijden. En natuurlijk zien we elkaar ook allemaal weer 

bij de jaarvergadering en de jaarlijkse feestavond. 

 

Sluit ik af met de woorden: Toer ze goed en zeker veilig.      

 

Groetjes Piet Bierens 
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Zijn uw dakgoten aan vervanging toe? 

 
Bel, mail of kom langs bij  
Bax Koper- en Zinkspecialist B.V. 
 
- Dakgoten    - Randafwerking van uw vijver 
- Daken           - Bloembakken op maat gemaakt 
- Dakkapellen  - Gevelbekleding 
     - Ornamenten  
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TOERKALENDER 2022 
(wijzigingen onder voorbehoud) 

 

Zo 4 sept Mosselfeest     12.30 u  Gouden Leeuw 

Zo 18 sept  Nog in te vullen rit  9.00 u Kisok 

Zo 2 okt  Herfstrit  Grathem         9.00 u     Kiosk 

Zo 9 okt Smokkelroute Reusel  9.00 u Kiosk 

Zo 23 okt Laatste eigen rit 10.00 u v.d. Moosdijk 

Vr 28 okt Jaarvergadering 20.00 u Gouden Leeuw 

Za 26 nov Feestavond 20.30 u Gouden Leeuw 

 

Als er op het laatste moment wijzigingen plaatsvinden, houden we 

jullie hiervan op de hoogte via WhatsApp. Zit je nog niet in de 

WhatsApp-groep van MTC Bergeijk? Meld je dan  aan bij Maria via 

06-53304125.  
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’T BERGEIJKS LENTERITJE                                                                          
zondag 24 april 2022 

 

Om kwart na acht verzamelt het bestuur MTC Bergeijk zich bij De 

Gouden Leeuw. Pascal is ook al wakker en heeft de deur al open. 

Toen ik (Piet) aankwam was Mark al aanwezig. Stilletjes kwamen de 

anderen binnengevallen. 

Maria installeerde zich  

binnen bij het stopcontact 

met de laptop voor het 

inladen van de routes en de 

rest settelde zich lekker 

buiten. Terwijl Mark en ik 

buiten voor de sier de vlaggen ophingen kwam de eerste 

motorrijder al binnen. Hij was al vroeg vanuit Grathem vertrokken.  

 

Mark werd door Jolanda bevordert tot kasbeheerder, ikke 

persfotograaf en Toon tot manusje van alles.  

 

Op zaterdagavond hadden we op het laatste moment nog een 

voorrijder moeten zoeken, Ik (Piet) zou eigenlijk voorrijden maar 

kreeg vrijdag buikklachten en racekak, Toon zat met hetzelfde 

probleem. Dus werd Ger gevraagd of die bereid en/of in staat was 

om dat te doen, zeker omdat hij bijna nog niet gereden had 

vanwege zijn ziek zijn. De optie Mark met de fiets was er ook, maar 

daar hebben we maar vanaf gezien, omdat hij niet zo hard kan 

fietsen. Gelukkig kon Ger het doen. ‘Ik rijd toch mee, of ik nu 

voorop of achterop rijdt maakt niet veel meer uit.’ vertelde hij me. 

We waren er heel blij mee dat hij weer motor kon rijden.  
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Veel motorrijders (48) hadden zich online al ingeschreven, maar 

toch waren er ook nog 

velen op de dag zelf 

gekomen. In totaal 

hadden we 93 

aanmeldingen. Dat is 

zeker niet verkeerd. 

Het was bij vertrek 

dan ook heel mooi 

motorweer. 

 

Tussendoor is Geert ook nog even langs gekomen bij de Gouden 

Leeuw. Hij kwam gewoon ff kijken. Hij had de rit, net als ik, al een 

paar keer gereden en wilde even kijken of alles goed was.  
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Er waren ook weer vele oude bekenden bij, die vaker met onze 

ritten meerijden. Het grootste deel van de inschrijvingen vonden al 

voor 10 uur plaats. Om half 11 vertrok Ger met Louis en Jo. Jan was 

met Bernard al eerder 

vertrokken. Er waren dus 

maar 4 rijders van onze club.  

 

Nadat iedereen vertrokken 

was hebben we ons binnen 

geïnstalleerd en samen wat 

gegeten. Het was toch een 

beetje fris buiten op het terras. Toen we net alles op hadden 

kwamen de eerste rijders alweer binnen gedruppeld. De een na de 

ander kwam met complimenten dat het een mooie rit was. Geert, je 

hebt dus weer pluspunten gescoord met het maken van deze rit.  

 

De één reed meteen door en de ander nam nog een drankje, binnen 

of op terras. Rond half 6 hebben Mark en ik de vlaggen er weer 

afgehaald, keurig opgevouwen en aan Jolanda gegeven zodat zij 

deze weer netjes kan opbergen voor de volgende keer. Ervan 

uitgaande dat ook degene die zich niet hadden afgemeld weer veilig 

thuis waren, zijn we op huis aan gegaan. We hadden er immers ook 

een volledige werkdag opzitten.  

 

Bij deze iedereen bedankt, zeker ook Pascal voor zijn goede 

zorgen. Verder allen voor hun deelname en ook voor het goede 

weer. Ik zou zeggen tot een volgende keer maar weer. 

 

Groetjes Piet 
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KONINGSDAGRITJE                                                                                              
27-04-2022 

 

Op woensdag 27 april was er behalve ons Koningsdagritje ook een 

Koningsmarkt 

op het Hof 

gepland. Om 9 

uur kwamen 

we bij elkaar. 

Het centrum 

rondom de 

Kiosk, ons wel 

bekende start 

plekje, was al afgesloten voor de opbouw van de Koningsmarkt. 

Daarom kwamen we bij elkaar voor het terras van ‘Anders van 

Smaak’ die deze dag voor het eerst haar deuren opende.   

 

Jan v d Heijden was als eerste, wat normaal de taak is die Bernard 

Roes op zich neemt. Jo Kolen, Jolanda en Ron en Ikke (Piet) volgden 

al snel, waarna we snel vertrokken. Anders dachten mensen 

misschien wel dat onze motoren te koop waren op de rommelmarkt.  

Ik had de rit, met snelwegen vermijden, zo gemaakt dat ie overal 

binnendoor ging. Eerst een stukkie door België: via de Achelse kluis 

naar Gastel en Soerendonk. Dan verder over de binnenweggetjes 

naar het veer Kessel-Beesel. Het viel erg mee met de 

drukte op het veer. Misschien kwam dat wel door Willem’s 

verjaardag, al was daar anders onderweg niet veel van te merken.  
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We slingerden verder over 

allerlei binnendoor 

weggetjes tot net voorbij 

Tegelen. Bij restaurant 

Oelespot in de 

voormaligeTrappistenabdij 

zijn we gestopt voor een 

koffie of chocomelk met 

slagroom en een lekker 

stuk Limburgse vlaai. Toen we alles weer op hadden, en sommigen 

wat daar gelaten hadden, zijn we verder gereden.  

 

Zowat op de grens met 

Duitsland gingen we verder langs 

Venlo en reden we langs de Maas 

tot Bergen. Daar werden we 

weer met de veerboot over de 

Maas gezet.  

 

Bij Herberg Thijssen in 

Vierlingsbeek stopten we 

om wat te eten. Nadat we 

onze honger weer gestild 

hadden en lekker 

bijgekletst waren, zijn 

we het laatste stukkie op 

huis aan gegaan. Na verschillende onbekende weggetjes kwamen we 

korter bij huis toch weer bekende wegen tegen. 
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In Valkenswaard moest er nog eentje tanken en moesten we een 

omweg maken omdat de markt afgesloten was in verband met 

Koningsdag. Dat was de eerste en enige omleiding die we vanwege 

Willem’s feestje hadden.  

 

Bij Riethoven haakten Jan en Bernard af en gingen op huis aan. Wij 

hebben de rit nog afgereden. Voor mij voor de eerste keer over de 

nieuwe  Diepveldenweg. Die weg is lekker om te rijden, als je je 

maar aan de snelheid houdt, anders lig je zo in de berm.  

 

Na een fijne rit zijn we allen weer heelhuids thuis gekomen. Als ik 

mijn mede rijders mocht geloven, wat ik ook wel zal doen, was het 

een hele mooie rit. We hopen nog vele ritten te mogen rijden met 

dit mooie weer. Al met al was het weer een geslaagd Koningsritje.  

 

Groetjes Piet    
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EIGEN RIT - HEEREWAARDEN 
22-05-2022 

Deze keer zijn we met onze eigen rit uitgeweken naar Motorclub 

Herrewoare in Heerewaarde.  Jo was om kwart voor 9 bij mij (Piet) 

op het Eykereind. Vandaar reden we naar de Totalpomp in Eersel 

waar we Toon oppikten. Het eerste stuk reden we over de snelweg 

A2 naar afslag Kerkdriel. 

Van daaruit gingen we 

binnendoor naar  

camping/jachthaven 

Heerewaarden waar het 

startpunt was van de rit.  

 

Na ons aangemeld te 

hebben en een bakkie koffie genomen te hebben, begonnen we met 

z’n drietjes, Jo, Toon en Piet, aan de rit. De route volgde zo’n 

beetje de Waal tot aan Beneden Leeuwen, waar we de Waal over 

gingen. Daar reden we verder tot Rhenen waar we de Neder Rijn 

overstaken. De route ging achter Wageningen door via Wolfheze en 

Oosterbeek naar Otterlo waar we bij Petit Restaurant ’t Smulhuis 

onze eerste stop hadden.  

De hongerlijders  Jo en Toon hadden 

aan koffie alleen niet genoeg. Na het 

verorberen van een tosti en koffie 

zijn we weer verder gereden over 

mooie binnen weggetjes naar 

Barneveld, waar overal in de verte 

kippenhokken stonden.  
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We slingerden verder naar 

Renswoude, de A12 over naar 

Leersum, dan via de Lekdijk 

naar Wijk bij Duurstede. 

Daar met het pontje over de 

Neder Rijn en zo langs het 

Amsterdam Rijnkanaal naar 

Echteld, waar we de brug 

weer over gingen bij 

Beneden Leeuwen en zo weer 

terug kwamen waar we vertrokken waren: Heerewaarden.  

 

Daar hebben we ons keurig afgemeld en bleek Toon in de prijzen te 

zijn gevallen bij de loterij.  

 

Na een kop koffie en lekker broodje frikandel gingen we weer op 

huis aan. Hiervoor had Maria een mooie rit binnendoor gemaakt. 

Onderweg dronken we bij D’n Oirschotse Kegel nog ff een colaatje 

waarna we in Hapert Toon z’n rugzak afleverde en Jo en ik 

doorreden naar Bergeijk.  

 

Het was weer een hele geslaagde dag geweest met een hele mooie 

rit. Met 328 km op de teller en 9 uur en een kwartier van huis te 

zijn geweest.  

 

Hopend op iets meer animo voor de volgende rit, sluit ik en zeg: 

De groeten! 

 

Piet  
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KOPERTEUTENRIT DOMMELEN                                                                        
12-06-2022 

 

Zondagmorgen om 9 uur verzamelen de rijders die mee gingen naar 

Dommelen zich bij de kiosk op ‘t Hof. Louis en Jo stonden al te 

wachten toen ik aankwam. Jolanda en Ron waren ook eens voor de 

afgesproken tijd aanwezig. Deze keer was het Toon die niet op tijd 

was. Ik had al contact gehad met Jan. Hij kwam samen met Bernard 

rechtstreeks naar Dommelen. Bij aanmelding kregen we nog een 

bakkie koffie met cake en konden degenen, die zich nog niet vooraf 

hadden ingeschreven, de rit inladen.  

 

Met 8 motoren vertrokken we. Het waren vooral bekende wegen, 

maar nadat we bij Lierop het kanaal over gingen, was het allemaal 

nieuw voor ons.  We reden achter Deurne door, via Milheeze naar 

Vredepeel en van daaruit met een lus tot bijna Venray. Bij 

kinderboerderij ‘t Platteland in Veulen maakten we onze eerste 

stop. De route liep door 

tot bijna in America (ja, 

echt waar!) en van 

daaruit naar 

Griendtsveen en langs 

het water naar 

Helenaveen. We maakten 

dus eigenlijk via allerlei 

slingerweggetjes een 

grote bocht om Deurne heen. We kwamen vervolgens in Grashoek, 

reden dwars door het kleine Beringe tot bijna tegen Neer en dan 

weer terug richting Roggel en via Heythuysen naar Leveroy.  
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Bij Oad Leivere stalden we onze rossen weer voor koffie en deze 

keer met echte Limburgse vla met slagroom. We keken nog even 

een stukje van de Formule 1, waar Max voorop lag, waarna we weer 

vertrokken via Nederweert naar 

Maarheeze. Daar kon Jan eindelijk 

tanken. Hij had er onderweg wel al een 

kannetje benzine bijgegooid, maar dat 

was niet genoeg om thuis te komen.  

 

Dan ging de reis verder richting Gastel en via de Achelse kluis en 

Valkenswaard weer naar het startpunt in Dommelen. Daar hebben 

we nog lekker even wat gedronken en een praatje gemaakt met 

leden van motorclub de Kempengalm, die de rit gemaakt hadden.  

 

Van daaruit zijn we weer ieder onze richting naar huis gegaan. 

Eenmaal thuis was er weer 212 km bijgeschreven op de 

kilometerteller. We hebben weer een hele mooie zondag gehad, met 

een goeie rit en heel mooi weer. Op naar de volgende rit maar weer.  

 

Groeten Piet  
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JALO PRINT J.F. Kennedylaan 21, Valkenswaard 
www.jaloprint.com tel: 040-2044474 

 
GEENEN SCHOENMODE Burg. Magneestr. 38 
www.geenenschoenen.nl Bergeijk, tel: 0497-571234 

 
ROIJMANS BRONZEN SCULPTUREN Reusel 

www.roijmansbronzensculpturen.nl  tel: 06-27433732 

 
DARIS WONEN & SLAPEN Burg. Magneestr. 56-60 

Voor uw complete woninginrichting Bergeijk, tel: 0497-571334 

 
TILBURGS TUINEN  Bergeijk, tel: 06-52616715 

Voor ontwerp, aanleg en onderhoud van uw tuin  www.tilburgstuinen.nl   

 
MITRA SLIJTERIJ Hof 41a, Bergeijk 

Gerard en Marion Schellens tel: 0497-550501 

 
BIKE TOTAAL DE SMED Hof 36a, Bergeijk  

www.desmedbergeijk.nl 0497-571230 

 
BTV TOTAALTECHNIEK  www.btvtotaaltechniek.nl 

Beveiliging, Telecommunicatie en Elektrotechniek  0497-360000  
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MULTIFIX Bokkerijder 24, Bergeijk 

Partner in parts  www.multifix.nl, tel: 0497-552929 

  
LEMMENS INTERIEURS Schalksakker2, Bergeijk 

Maatwerk in interieurprojecten  tel: 0497-540384 

  
BERGMANS JEANSHOUSE Eykereind 54, Bergeijk 

www.bergmansjeanshouse.nl tel: 0497-571272 

  
BOUWGROEP GEBR. TOONDERS Loo 67 

Bergeijk tel: 0497-572926 

   
AUTOBEDRIJF KUYLAARS Geestenberg 7, Bergeijk 

www.autobedrijfkuylaars.nl tel: 0497-572771 

 
EDDIES HOTEL-RESTAURANT Hof 126-128 

www.eddies-hr.nl Bergeijk, 0497-575501 

 
CAFETARIA-BROODJESZAAK DE BARRIER 

www.cafetaria-barrier.nl  Barrier 25, Bergeijk, 0497-820203 

  
ARNO’S BANDENSERVICE  Eykereind 72, Bergeijk 

Banden en sportvelgen www.arnosbanden.nl, tel: 06-25301246 
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OPEN EAGLE RIT - WEERT 
26-06-2022 

 
Om 9.00 u stond Jan al bij de Kiosk in Bergeijk toen ik aankwam. Al 

snel kwam ook Jo en als laatste deze keer Bernard, de oudste van 

het stel (88). We namen de snelste route over de snelweg naar 

Café Zaal Bee-j Bertje in Weert. Daar aangekomen stonden er al 

verschillende motoren. Inschrijfformuliertje ingevuld en toen in de 

rij om Tomtom in te laden. Dat gaf een probleem. Geen enkele 

Tomtom kon ingeladen worden. Dus geen rit voor mij en voor 

verschillende anderen. Gewoonlijk ben ik de voorrijder, maar deze 

keer moest Jo dat maar zijn omdat hij de rit wel had.  Dat was dus 

helaas niet zo’n goede reclame voor MV the Eagles.  

 

Om 10 uur vertrokken we met ons viertjes én een gastrijder die 

ook een TomTom had. De route ging onze kant weer op: over de 

Achelse kluis zo naar Bergeijk. Bij de geitenboerderij in Zandoerle 

kochten we een flesje drinken en de liefhebbers een broodje. Daar 

maakten we meteen ff kennis  met onze gastrijder, maar weten 

niet hoe hij heet.  

 

Na een rondje langs Eindhoven Airport, Oirschot, Liempde, Sint  

Oedenrode en Keldonk nestelden we ons in Erp bij café V. Haandel 

op het terras. Onze gastrijder vertelde dat we bijna langs zijn huis 

waren gekomen, maar dat mocht de pret niet drukken. We hebben 

gezellig gekletst en na gegeten te hebben en natuurlijk betaald zijn 

we verder gegaan richting Uden. Bij Volkel was de voorrijder ff de 

weg kwijt. We reden wat rondjes door Volkel, waar onze gastrijder  

afzwaaide en naar huis ging.  
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Ook in Boxmeer was de voorrijder even het spoor bijster. Na een 

toertje over de A73 en A77 en een rondje door Boxmeer kwamen 

we toch weer op de goede weg. Even verderop stuitten we nog op 

een afgesloten weg, maar dit obstakel trotseerden we met verve 

via de omleiding.  

 

Via Maasbree, Koningslust, Panningen 

en Heibloem kwamen we weer bij Bee-

j Bertje aan. Daar praatten we onder 

het genot van een drankje nog even 

met de organisatie en vroegen we de route door te sturen via de 

mail. Bij het tankstation in Maarheeze was Bernard doorgereden en 

nam ook Jan afscheid van ons. Jo en ik reden via Leende en 

Valkenswaard naar Bergeijk, waar ook onze wegen zich scheidden. 

We hadden weer genoten van 8½ uur en 330 km gezelligheid. 

.  

Groeten Piet  
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ROADRUNNERRIT - PRINSENBEEK                                                                                           
03-07-2022 

 

Toen ik tegen 9 uur bij de kiosk aankwam stond Jo al te wachten. Al 

snel kwamen ook Louis en Antoon. Jolanda en Ron hadden geappt 

dat ze eraan kwamen, maar nog ff moesten tanken. In onderling 

overleg besloten we om via de snelweg naar Prinsenbeek te rijden.  

 

Alles liep op rolletjes onderweg en iets na 10 uur kwamen we aan bij 

MC Roadrunner bij het Veehandelshuis in Prinsenbeek. Na bij 

sommigen nog de route ingeladen en een bakkie koffie genuttigd te 

hebben vertrokken we aan de rit. 

 

We reden achter Zevenbergen door naar Willemstad, dan over de 

Volkeraksluizen naar Ooltgensplaat en langs het water naar Oude 

Tonge. Daar hebben we op de kaai bij restaurant “Lely” een lekker  

bakkie koffie 

gedronken, met 

voor de 

liefhebbers een 

stuk vlaai. 

 

Van Oude Tonge 

ging de rit langs 

het water naar 

Nieuwe Tonge en vervolgens naar Ouddorp. Daar reden we langs de 

zeekust en via de andere kant naar Stellendam en via Dirksland 

naar Middelharnis. Daar hebben we de motoren geparkeerd aan de 

waterkant en bij Restaurant LLev onze honger weer gestild.  
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We vervolgden onze rit naar Stad aan ’t Haringvliet, Den Bommel en 

zo weer over de Volkeraksluizen tot afslag Willemstad. Via 

Standdaarbuiten en Zevenbergen kwamen we weer aan bij ons 

vertrekpunt in Prinsenbeek.  

 

Daar gingen we nog even naar 

binnen om eventuele prijzen van 

de tombola in ontvangst te 

nemen, maar helaas grepen we 

dit keer mis. Het was een 

drukte van belang in het café. Waarschijnlijk waren we terecht 

gekomen op een buurtfeest of privéfeestje met een heuse band. De 

kaasjes en gehaktballetjes smaakten in ieder geval prima.  

 

We kletsten nog wat met de organisatie, waarna we onze motoren 

weer startten en binnendoor via Poppel (waar we onze tank nog even 

vol gooiden) weer rap op huis aan gingen. We hebben erg genoten 

van een heerlijk rondje Goeree-Overflakkee. Deze mooie 

waterrijke omgeving is zeker voor herhaling vatbaar. 

 

Tot de volgende, Piet   
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BBQ RIT EN NATUURLIJK BBQ                                                                                   
zondag 7-07-2022 

 

We verzamelden zoals gewoonlijk bij de kiosk op de markt, omdat 

Pascal dan nog kan genieten van zijn welverdiende nachtrust.  

We hadden deze keer een zeer goede opkomst. De gehele vaste 

kern die veelvuldig samen rijdt 

was er: Toon, Jo, Ron, Jolanda, 

Louis, Jan, en ikke (Piet), Ook 

Geert en Ger, die al een tijdje 

niet meer mee hebben gereden, 

waren er. Dat was dus erg 

gezellig. Onze vaste meerijder, 

Bernard, was er niet bij. Hij was 

in Oostenrijk op toervakantie. Ook Mark was er niet bij, maar die 

krijgt zijn motor niet meer van de blokjes af en onder het stof uit. 

 

Met een hele rits motoren ging het in een gangetje over de 

Weebosch naar Dessel, Retie en zo naar Turnhout. Daar zijn we 

maar niet het centrum ingereden, maar over de rondweg en dan 

richting Weelde.  

 

Bij 't Hegse Stalleke in Ravels 

was het tijd voor een 

sanitaire stop en hebben we 

ook meteen onze dorstige 

kelen gesmeerd. Daarna  zijn 

we verder richting Poppel 

gereden en zo tussen de Mierden door tot bijna in Reusel.  
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Hier haakte Jo af om te gaan tanken in België. Wij reden door naar 

Hulsel en Bladel, waar Geert en Ger stopten. We reden verder naar 

Hapert, waar Toon ons verliet. De weinigen die over bleven 

vervolgden de rit, die nog helemaal via Knegsel en Steensel bleek te 

gaan. Daar scheurde Louis snel richting ”bij ons in Eindhoven”.  De 

vier overgebleven motoren met Jan, Ron, Jolanda en mezelf reden 

door via Westerhoven naar de kiosk op het Hof. Daar ontbonden 

ook de laatste motoren en ging iedereen naar huis. Lekker ff onder 

de douche en dan snel de fiets op naar Jolanda en Ron, waar Mark 

en Maria alles klaar hadden staan voor de BBQ.  

 

Iedereen kwam stilletjes binnengedruppeld. Sommigen waren wat 

later, omdat ze op een ander adres stonden. Nadat het eerste 

rondje verzorgd werd door Ron en Jolanda, kregen we te horen dat 

we daarna alles zelf moesten pakken.  

Met een groot vertoon werd de BBQ ontstoken door Mark. De 

eerste hamburgers vlogen het vuur op en toen ze gaar waren, 

vlogen ze 

er weer net 

zo hard 

vanaf. Toen 

was het stil 

(als de 

varkens aan 

de trog 

staan zijn 

ze stil 

hihihihi.) 
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Maar dat was van korte duur. Al snel ging er weer van alles over 

tafel onder het genot van een biertje of wijntje. Of het sterke 

verhalen waren durf ik niet te zeggen, maar meestal als er drank in 

het spel is vliegen die verhalen als eerste rond. Maar daar stoort 

niemand zich dan meer aan.  

 

Omdat ik niet zo’n vleeseter ben en 

om Ron en Mark ook een kans te geven 

goed te eten en te drinken, heb ik op 

het laatst als stoker gefungeerd.  

 

Het vlees was goed, dus hierbij een 

dankwoordje aan slagerij Jansen van 

de Weebosch. En zeker ook een 

bedankje aan onze Mark en Maria, die 

alles gehaald en geïnstalleerd hebben. 

Dat mogen ze de volgende keer zeker weer doen. Dan houden wij 

ons wel bezig met eten en drinken. Na alles een beetje mee 

opgeruimd te hebben met Jolanda en Ron, hebben we nog gezellig 

samen wat zitten drinken en buurten, waarna iedereen weer op huis 

aan ging.  

 

Allen hartelijk bedankt voor de gezellige middag, en hopelijk snel 

weer op een feestelijke happening.  

 

Groetjes van de  

voorrijder en niet teveel vlees etende  

 

Piet.    
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LEVENSLOOP MTC BERGEIJK    
 

Het clubblad bestaat al vanaf het begin van het  

bestaan van MTC. Piet Bierens en Mark van den Braak zijn in dit 

archief gedoken en hebben hier een verslag van gemaakt. In elk 

clubblad lees je weer een nieuw stukje geschiedenis van MTC Bergeijk.  

 

 

Levensloop MTC Bergeijk   (Deel 4) 

 

In 2000 werd een landelijke lady’s day gehouden in 

Grathem, georganiseerd door de plaatselijke 

motorclub. Onze club was hierbij met 4 dames 

vertegenwoordigd op een totaal van 17 deelnemers. 

Zij kregen een beker mee naar huis voor de 

verstkomende club.  

 

In oktober 2000 zijn Laurens Verhees en Jacquemine 

Slenders getrouwd. Zij kregen daarbij een escorte 

van motoren van leden van de club naar gemeentehuis 

en kerk. Iedereen die daarbij een burn-out maakte, 

mocht op het feest komen. Het is niet bekend hoeveel 

extra gasten dit op het feest heeft opgeleverd, maar 

Pietje’s band was in ieder geval aan vervanging toe.  

 

Tijdens de ledenvergadering in 2000 hebben Wim 

Lemmens en Piet Schippers het bestuur verlaten. Zij 

werden opgevolgd door Frank Hakkens en Piet 

Brugmans. Vanwege de enorme inzet van Wim Lemmens 

voor MTC Bergeijk werd hij benoemd tot erelid van 

MTC Bergeijk.  

 

Tijdens de jaarlijkse theorieavond brengt Arie v.d. 

Moosdijk met de aanwezigen in kaart waar eventuele 

(voor motoren) gevaarlijke verkeerssituaties in 

Bergeijk zijn, zodat hij deze kan doorgeven aan de 

gemeente Bergeijk.  
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Bij de openingsrit in 2001 heeft Toon Stokmans een 

nieuwe motor: een Honda Pan European. Nu hij zijn 

BMW heeft ingeruild maken we tenminste kans om een 

rit zonder problemen uit te rijden.  

 

Ronny Maas heeft als hobby ‘racen op het circuit’. 

Hij heeft een Suzuki 600 SRAD gekocht en raceklaar 

gemaakt. Ook heeft hij zijn racelicentie gehaald. 

Daarbij doet hij een oproep of mensen hem willen 

steunen, door lid te worden van de club van ‘100’. 

 

In hetzelfde jaar was Jack van Lierop Prins van 

carnavalsvereniging de Eykels. Hij werd in een 

zijspan naar het gemeentehuis gebracht, gevolgd door 

2 motoren en een mini-zijspan met daarin de 

Gebroeders Bax. 

Op 6 mei 2001 werd het jaarlijkse Bergeijks 

Lenteritje gehouden. Er waren maar liefst 169! 

inschrijvingen. We hadden destijds nog prijzen 

(bekers) voor 

de oudste en 

verstkomende 

deelnemer en 

de grootste 

club. De 

verstkomende 

deelnemer 

kwam helemaal 

uit Wormer. 

De grootste 

club was ‘De 

Horizon’ uit Stein met maar liefst 41 motoren. De 

prijs voor de oudste deelnemer ging, evenals het 

jaar daarvoor naar de 76 jarige Antoon van Lierop 

uit Reusel. Destijds vonden we dat erg oud, maar de 

huidige fanatieke motorrijdende leden onder ons zijn 

deze leeftijd al lang geleden gepasseerd.  
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In juni 2001 gingen we op Pinksterweekend naar 

Attendorn in Duitsland. Enkele opmerkelijke 

anekdotes van dit weekend: 

- Op de heenweg (in Valkenswaard 

al) werd de motor van Piet 

Brugmans veranderd in een 

mini-bike door een vrachtwagen 

die achteruit reed en Piet die 

er achter stond niet snel 

genoeg meer achteruit kon 

steppen. Gelukkig kon hij 

ongedeerd van zijn motor 

stappen die klem onder de 

vrachtwagen stond geparkeerd.  

- De eigenaar van het hotel heette Alphons. Omdat 

hij tijdens ons verblijf helaas ziek was 

geworden, noemden we hem “Ziekenfonds”. 

- Iedereen kreeg een eigen ‘Deckel’(dat is Duits 

voor een viltje), waarop de gedronken consumpties 

genoteerd werden. Kwijtraken van je Deckel werd 

bestraft met een boete van DM 50,-. En sjoemelen 

koste nog veel meer. Daar wist Mario alles van. 



 33 

- Op zaterdag regende het zo hard, dat er van 

motorrijden geen sprake was. Er werd naar 

alternatieven gezocht. Toon Stokmans kwam met het 

idee om naar de Biggensee te gaan met de trein 

(op z’n Toon Stokman-Duits uitgesproken: de 

Tsjoek) voor een heuse cruise. We pakten eerst 

ook nog bijna de verkeerde trein. De cruise 

duurde 2 uur, daarna zijn we nog met de trein 

naar Olpe geweest voor een toeristisch uitstapje. 

Een memorabel weekend!!  

 

Ook werd er in 2001 een feestcommissie in het leven 

geroepen voor het 10 jarig bestaan van de club. 

Hierover misschien de volgende keer meer!! 

 

  ……….lees verder in het volgende clubblad 
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VERJAARDAGSKALENDER 

 

September 
 

13 Maria Kox 

14 Louis van Akkerveken 

 

 

 

     Oktober 

11  Piet Bierens 

14  Ron Peeters 

 

 

November  

26 Riek van Beek 

  

 

 

December 
 

 -  

 
  

 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd 
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INFORMATIEF 
 

 

Secretariaat:  MTC Bergeijk 

  Het Kaar 53 

  5571 RW Bergeijk 

  mtcbergeijk@chello.nl 

Regiobank   NL91 RBRB 09 17 70 34 64 

Inschrijving KvK nr.  40239914 

 

Website:  http://mtcbergeijk.jouwweb.nl 

 Webmaster:  Piet Bierens 

  

Het bestuur bestaat uit:              

  Voorzitter: Piet Bierens 06 - 13639516 

  Secretaris: Jolanda Luijten 0497 - 577135 

  Penningmeester: Maria Kolen 06 - 53304125 

  Bestuurslid: Mark van den Braak 0497 – 575212 

  Bestuurslid: Antoon Kox 0497 – 387675 
 

  

De toercommissie bestaat uit: 
 

   Maria Kolen  06 - 53304125 

   Arie van de Moosdijk 0497 - 572580 

 Ger Legeland 0497 - 381696 

 Geert Antonis 0497 – 386233 

 Piet Bierens  06 – 13639516  
 

 

De redactie van het clubblad bestaat uit: 

 Mark van den Braak 0497 – 575212 

 Margriet van de Moosdijk 0497 – 572580 

 Jolanda Luijten 0497 - 577135 
      mtcbergeijk@chello.nl 

mailto:mtcbergeijk@chello.nl
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